
Wie is er bang voor
HUGO CHAVEZ?

Dinsdag 6 maart discussiebijeenkomst:

De Amerikaanse christen-fundamentalist
Pat Robertson riep op hem te vermoor-
den. Condoleezza Rice noemde hem een
'negatieve kracht' in Latijns-Amerika. In
de Amerikaanse pers wordt hij gehekeld
als ‘dictator’ en een ‘bedreiging voor de
democratie’. HUGO CHAVEZ – onlangs
herkozen president van Venezuela en
gezicht van een continent in opstand
tegen neoliberalisme.

De eerdere pogingen van de conservatieve elite,
de multinationals en de VS om Chavez uit het
zadel te stoten zijn mislukt en hebben zijn aan-
hang onder de bevolking slechts vergroot. Hij
zegt een anti-imperialistisch blok te willen vor-
men in Latijns-Amerika, dat Bush' mondiale
dominantie moet stoppen. Zijn radicale her-
vormingen steunen op een meerderheid van de
Venezuelanen, maar Chavez is ook een inspi-
ratiebron voor het anti-neoliberale verzet in de
rest van de regio.

Hoe staat de ‘Bolivariaanse Revolutie’ er onder-
tussen voor? Wat voor proces is er precies
gaande? Bieden de ontwikkelingen in Venezuela
een echt alternatief voor een andere wereld?
Kom langs en discussieer mee!

Zaal open: 19:00
Aanvang: 19:30
Locatie:
Haagse Hogeschool
Ovaal Kelder 0.43
Contact:
06-18747948 (John)

Meer info: www.internationalesocialisten.org

� AGENDA 2007:
29 maart - 1 april
Caïro Conferentie, Egypte
20-22 april
Marxisme Festival 2007,Amsterdam
20 mei
Top van Onderop,Amsterdam
2-7 juni
Massale protesten tegen de G8-top in
Rostock, Duitsland

� Ingeleid met een
ooggetuigeverslag 
van Pepijn Brandon,
net terug van een
reis door Venezuela

-Niet om aan te plakken-


